Gerrit de Jong werd geboren op 31-3-1930 te Ammerstol. Gerrit was de zoon van Gerrit de Jong en
Marrigje de Jong - Boer. De eerste jaren van zijn leven woonde Gerrit met zijn ouders en oudere zus
Marrie als zalmvissers buitendijks op het dorp in Ammerstol. Al vrij vroeg verhuisde gezin de Jong
naar het stadcentrum van Schoonhoven, waar vader en moeder een viswinkel begonnen. Deze
winkel was gevestigd aan de haven op nummer 78. Na de lagere school werd het tijd voor een
beroepsopleiding. Deze volgde Gerrit op de ambachtsschool in Gouda waar hij het vak van
timmerman leerde. Na deze opleiding met succes voltooid te hebben moest Gerrit aan de slag om zo
geld in het laatje te brengen. De eerste stap in wat een lange bouw-carriére zou worden, was een
dienstverband bij de timmerbedrijf Van Mameren in de Lopikerstraat. Het hebben van eigen
gereedschap was een vereiste, maar hiervoor had Gerrit toen nog niet de benodigde financién. De
baas maakte daar geen probleem van en van achter uit de werkplaats werd een gloednieuwe zaag
tevoorschijn gehaald, die Gerrit aangereikt kreeg. Om deze zaag te betalen zou Gerrit de eerste
maand werken, zonder verder loon te ontvangen. Bij Van Mameren werd hij gezel timmerman en
ging in en rond Schoonhoven diverse timmerklussen uitvoeren. Al vroeg leerde Gerrit Anny Jansen
kennen, de dochter van de Lopikse fietsenmaker, wonend bij de Fuikebrug. Na een periode van
verkering kwam het in 1957 tot een huwelijk, gesloten door ds. de Tombe te Jaarsveld. Het kersverse
stel komt te wonen aan de Lekdijk te Schoonhoven. De woning, oorspronkelijk gebouwd voor een
conducteur van de Reederij op de Lek in 1927, werd voor achttienduizend gulden gekocht en is sinds
de bouw bij niemand ooit langer in bezit geweest dan bij Gerrit. Altijd waren er dieren in huis. Was er
eerst een boerderijkat en een tortelduif, later waren dit een exotische papegaai en 2 schitterende
poezen, waar vooral Anny erg gek op was.

Erg belangrijk in het leven van Gerrit is zijn loopbaan bij architectenbureau Van Hoogevest geweest.
Nadat Gerrit, van een passant op de brommer, te horen kreeg dat er in de restauratie volop werk
was, kwam het contact en begon een lang dienstverband. Bijzonder veel indruk maakte de
nieuwbouw van de kerk te Scharendijke. De kerk van het lintdorp Elkerzee was door de
watersnoodramp zodanig beschadigd geraakt, dat er een nieuwe kerk moest worden gebouwd.
Gerrit had er de leiding. De reis op de motorfiets naar Schouwen Duiveland zag er destijds ongeveer
als volgt uit; eerst naar Rotterdam, dan via Dordrecht naar Roosendaal, Bergen op Zoom, met het
veer bij Zijpe naar Bruinisse om vervolgens in Scharendijke aan te komen. Niet verwonderlijk dat
Gerrit hier in de kost ging. De kerk werd voltooid en naast deze nieuwbouw waren het voornamelijk
restauratie-gerelateerde werken waarmee Gerrit zich bezig hield. Veelal dorps- en stadkerken zoals
in de plaatsen Ameide en Leerdam. Ook bij diverse prestigieuze projecten had Gerrit de leiding. De 2
meest bijzondere wil ik toch kort noemen. Allereerst de st. Maartenskerk te Zaltbommel. In deze kerk
werden onder andere vele gewelfschilderingen en weggehakte altaarplaten teruggevonden. Erg
onder de indruk was Gerrit van een Gregoriaanse liedtekst die op één van de wanden gevonden
werd, en probleemloos door één van de werklieden kon worden gezongen. Toch was de Goudse Sint-
Jan het absolute hoogtepunt van Gerrit’s loopbaan bij Van Hoogevest. Meer dan 18 jaren hebben de
werkzaamheden geduurd. De bijzondere funderingsconstructie, waarbij de pilaren als het ware op
nieuwe afzonderlijke funderingen kwamen te staan; Het terugvinden van de cartons van de Goudse
glazen; zijn slecht wat hoogtepunten. Naast het opzichterschap was ook het verrichten van
tekenwerk een belangrijke taak van Gerrit. Vol trots vertelde hij me, dat een avondmaalstafel die hij
in een bestaande kerk opgemeten en nagetekend heeft, meerdere keren door collega-meubelmaker
De Keijzer is nagemaakt. Hoe nauwkeurig dit tekenwerk was uitgevoerd blijkt wel als we in het
kunstreisboek het dorpje Goudriaan opzoeken. ‘de kerk bevat een 17¢ eeuwse kansel en
avondmaalstafel uit dezelfde tijd. Dat het een hedendaagse reconstructie was, werd door de
boekschrijver niet opgemerkt. Het is onmogelijk een samenvatting te geven van de talloze verhalen



en anekdotes die s avonds tijdens een ‘borreltje’ vol enthousiasme werden verteld. Vele vrienden
zullen dit kunnen beamen.

Door de jaren heen heeft Gerrit in zijn werk met vele verschillende vakmensen te maken gekregen.
Gerrit heeft met velen van hen langdurige vriendschappen in stand gehouden. Hierbij denk ik onder
meer aan diverse van zijn directe Collega’s; Huib Speksnijder, Louis Gerdesse, Kees van Iperen en ga
zo maar door. Ook vele andere vakvrienden zoals Gerard Overeem (beeldhouwer), Eef en Jo de
Keijzer(meubelmaker) en Jan den Hoed(aannemer) zijn tot het laatst toe hecht bevriend geweest
met Gerrit. Niet allen in het werk, maar ook daarbuiten hebben Gerrit en Anny vele vrienden om zich
heen verzameld. Hierbij denk ik onder meer aan Hans en Yvon de Jong en de diverse zussen en
zwagers.

Na het pensioen heeft het leven van Gerrit zich gekenmerkt door een brede interesse in allerlei
vakgebieden en allerlei mensen. Het meest typerende is misschien wel het houtdraaien geweest. Als
actief lid van de vereniging Radius, en fanatiek hobbydraaier zijn er tientallen tabakspotten,
kandelaars, naaigarnituurs, tollen en ontelbare andere voorwerpen van zijn draaibankje gerold.
Bijzondere aardigheid van Gerrit hierin was, om van oud hout uit een gerestaureerd gebouw een
cadeau te draaien voor kennissen die een speciale band hadden met een dergelijk gebouw. Absoluut
toppunt tijdens de pensioenperiode was het vervaardigen van een miniatuurbibliotheek voor een
verzamelaar van miniatuurboekjes. In nauwe samenwerking met Jan Verhoeven en Ad Zoon kwam
het geheel in 17¢-eeuwse stijl tot stand. Dit bijzondere stuk is vandaag de dag nog altijd te
bewonderen in het boekenmuseum Meermannoo in den Haag. In de periode na het pensioen mag
ook de seniorensportclub Nippon, een vast onderdeel van elke maandagmorgen, niet ontbreken. Ook
hier ontstonden vele bijzondere vriendschappen en werden de nodige interessante excursies
ondernomen.

De laatste jaren waren voor Gerrit jaren van steeds meer achteruitgang. Wat begon met steeds
slechter wordende ogen, resulteerde uiteindelijk in het stoppen met autorijden. Toch wist Gerrit zijn
levenslust en positieve houding te houden. Met Ad en Hanneke een pilsje drinken op het terras, met
Cor naar zus Marrie, knuffelen met hond Hertha, er waren toch nog veel mooie dingen.

Ik denk dat ik namens ons allen spreek als ik zeg dat Gerrit te boek stond als een geinteresseerd,
innemend man. Rustig, aardig en een echte gentlemen. Zoals uit voorgaande geschiedenis blijkt, zijn
er door de jaren heen vele tientallen hechte vriendschappen ontstaan, waarvan er velen tot het eind
toe in stand zijn gebleven. Alleen al hieruit blijkt dat het fijn was om met Gerrit op te trekken. Ook
vele buren en stadsgenoten zullen beamen dat Gerrit een zachtaardige vrolijke man was. Na het
overlijden van Anny zijn er dan ook velen geweest die interesse getoond hebben en Gerrit van heel
dichtbij hebben leren kennen. Er zijn diverse mensen die ik daarom bijzonder wil noemen,;

- Hillegonda Rikkoert, die de laatste jaren elke morgen trouw opgebeld heeft

- Ad Zoon, die wekelijks meermaals Gerrit kwam opbeuren, en andersom

- Jan Verhoeven in Memoriam, die jarenlang iedere koffie kwam drinken en wederzijds

- Hans en Yvon de Jong, die jarenlang huishoudelijke en administratieve hulp hebben geboden

- Corien Huisman, die de laatste periode onvoorwaardelijk voor hem klaar heeft gestaan op
huishoudelijk, medisch en geloofsgebied.

- Cor Doornekamp, die de laatste periode onvoorwaardelijk voor Gerrit heeft klaar gestaan op
zowel praktisch als financieel gebied, maar vooral ook als vriend.

- Kees en Ria Dekker, die de laatste periode trouw tweewekelijks op bezoek zijn geweest.



Zo zijn er nog onnoembaar veel mensen die met zeer grote regelmaat naar Gerrit hebben
omgekeken of hem in praktische zin hebben geholpen. Namens Gerrit wil ik u allen heel hartelijk
bedanken.



